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Jaarverslag 2000.

Links nog een beetje zon.....

Lesbiennes en homo’s hebben in de kerken vaak zwaar weer over zich heen gekregen. In het moderne
Friesland is dat nog steeds het geval. De werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland hield in het
voorjaar van 2000 een enquéte onder 600 kerken en geloofsgemeenschappen in Friesland, met de vraag
hoe het gesteld is met de positic van homoseksuele mannen en vrouwen binnen die kerken. Zo’n 125
enquéteformulieren kwamen terug. Die respons is aanmerkelijk groter dan bij onze enquéte van vijf jaar
geleden. Maar: Drie van de vier kerken hebben dus niet gereageerd!

Wij signaleren bij sommige geloofsgemeenschappen in Friesland in ieder geval meer openheid en
belangstelling voor homoseksuele gemeente- en parochieleden. Herhaaldelijk wordt een theologisch
voorbehoud gemaakt, dat de bijbel moeite zou hebben met deze bijzondere vorm van seksualiteit. Andere
respondenten zijn ronduit negatief en enkele anonieme inzendingen waren zelfs uitgesproken beledigend
(gegooi met bijbelteksten en geschreeuw over het huwelijk).

Het kerkelijk gesprek over homosceksualiteit heeft de laatste jaren niet stilgestaan. De nicuwe kerkorde in
de SOW-kerken brengt de zegen voor diverse levensverbintenissen ter sprake, in de RK-kerk brengen de
opvattingen van de nieuwe bisschop nog steeds onrust en in evangelische kringen horen we dat de
traditionele opvattingen over seksualiteit en huwelijk er weer ingeramd worden. En de landelijke tendens,
dat de kerken steeds meer naar rechts opschuiven, zien we ook in Friesland terug.

De provinciale Roze Zondag mag zich al jaren verheugen in een goede belangstelling en blijkt aan cen
duidelijke behoefte te voldoen. De behoefie namelijk, dat homoseksuele mannen en vrouwen een veilige
plek nodig hebben waar zij hun geloof kunnen vieren. Het is goed dat er mondjesmaat steeds meer
kerken in Friesland zijn, die deze veiligheid als vanzelfsprekend bieden. Daar worden de homo’s niet
langer bevraagd of ter verantwoording geroepen en wordt met enige regelmaat Gods zegen uitgesproken
over een liefdevolle relatie.

Toch dient zich de vraag aan: Is Friesland toe aan een homokerk? Een eigen, vaste spirituele plek onder
de zon? Veel christenhomo’s verlangen daar nu juist niet naar. Als de kerk nog verder naar rechts
opschuift en er aan de linker flank steeds meer mensen de kerk vaarwel zeggen, zullen we dan als
homo’s maar niet een eigen kapel inwijden?

Het is zorgwekkend dat de kerk steeds minder contact heeft met de huidige cultuur. Dat zie je in de
discussies over het belijden en over de christelijke ethiek. Nog zorgwekkender is, dat jongeren niet
geholpen worden om genuanceerd te denken over minderheden en dat de tolerantie naar minderheden in
kerk en wereld afncemt. Onze visie is steeds dat de kerk voor alle kinderen van God een veilige plek
dient te zijn; dat leert ons Christus zelf. En die visie zullen we onder de aandacht blijven brengen.




Kunnen wij het zware weer boven onze hoofden afwenden? Hier en daar is er wel wat zonneschijn voor
ons. Er zijn geloofsgemeenschappen waar soms onverwacht het wederzijds respect opbloeit als nooit te
voren, waar twee vrouwen of twee mannen de zegen ontvangen over hun samenleven. Er zijn gemeenten
waar hoopvolle initiatieven worden genomen die ten goede komen aan minderheidsgroepen. U hebt een
roze pluim verdient als u die weg met ons gaat!

Homo’s en lesbo’s: Wij zijn de kerk. Wij kunnen de zon laten doorbreken. Wij weten wat solidariteit is,
en dat laten we zien.

Namens de Werkgroep Geloof & Homoscksualiteit Friesland,
ds. Ulbe Tjallingii (preses)

Roze pelgrims in Rome

In de laatste dagen van het Heilig Jaar trokken zeven leden van de Werkgroep Geloof en
Homoseksualiteit Friesland naar Rome, met als belangrijkste reisdoel: De Kerk der Friezen, vlak naast
het St. Pietersplein. Vanuit Friesland werden vorig jaar een groot aantal oude kloostermoppen naar de
Kerk der Friezen gebracht, met als doel er een muur van op te trekken.

Namens alle homo’s en lesbo’s in de Friese kerken hebben wij de pastoor van de Kerk der Friezen, Ruud
Smid, nu een roze kwarts-steen aangeboden en hij heeft die in dankbaarheid aangenomen. Deze steen is
voor alle homoseksuele gelovigen geplaatst bij de oude kloostermoppen vlak bij de Heilige Trap van
deze kerk. Daarmee was onze missie volbracht: De homoseksuele christenen zijn present in de Kerk.

We herinneren ons nog hoe het Vaticaan vorig jaar fulmineerde tegen de Gay-Pride. We kennen het
officiéle beleid van het Vaticaan inzake seksualiteit. Maar het is onze taak om de Kerk te blijven
herinneren aan wat haar Heer ons heeft geleerd; dat wij in liefde en respect en in vrijheid kinderen van
God mogen zijn, en dat wij ons leven heiligen naar deze drie maatstaven.

Onze pelgrimsreis naar Rome was daarom een belangrijke missie. Een klein teken, dat de Kerk een plek

van hectheid dient te zijn. In die paar dagen tussen Kerst en Oundjaar, dat we in Rome waren, hebben we
ons verlustigd aan de pracht en praal van deze stad, voor miljarden opgepoetst voor het Heilig Jaar. Het
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maakte op ons een blijvende indruk, hoe christenen voor ons geloofd hebben, en dankzij hun geloof
vervolging en onderdrukking hebben weerstaan, Velen van hen vochten niet zozeer voor de kerk maar
Juist voor de waarden van het evangelie. Dat geeft moed voor christenen van nu die nog in verdrukking
leven.
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Jaaroverzicht 2000

De activiteiten van de Werkgroep geloof en Homoseksualiteit Friesland worden gefinancierd uit de
diaconale bijdragen die via de provinciale kanalen tot ons komen. Zo steunen de kerken het werk van de
emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen en bieden ze de financiéle voorwaarden voor
pastorale hulp. Dankzij de steun van de Friese Raad van kerken kunnen we blijven werken aan de
veelkleurigheid van de kerkprovingie.

Hoogtepunt in ons werk het afgelopen jaar was de viering van de Roze Zondag op 25 juni 2000 in de
Bonifatiuskapel t¢ Doklcum. Omdat het in die regio moeilijk is voor ons om toegang te krijgen tot de
kerken hebben we ervoor gekozen om zelf de viering samen te stellen, waaraan ruim 150 mensen hebben
deelgenomen. Twee vrouwen openden de viering met een sacrale dans; het homokoor verleende
medewerking en een indrukwekkend fragment uit het toneelstuk *De Anderen’, over homoseksuelen in
een concentratiekamp, onder regie van Gooitzen Eenling was ingebed in samenzang en gebed; de viering
werd besloten met een agape-maaltijd. Een goed draaiboek voor de organisatie van de Roze Zondag
vordert gestaag, dankzij onze ervaring met deze activiteit. De jaarlijkse provinciale viering blijkt
nadrukkelijk in een behoefte te voorzien.

Een enquéte binnen de Friese kerken over hun beleid inzake homoseksuele gemeenteleden en leverde
meer respons dan bij de vorige enquéte in 1993. Elders in deze nieuwsbrief vindt u een weergave van de
uitkomsten van deze enquéte. De globale conclusie is dat het nadenken over andere relaties dan het
huwelijk tussen man en vrouw binnen de kerken levendig is, maar dat een verrechtsing binnen de kerken
voor minderheden alles behalve gunstig is.

Enkele malen werden leden van onze werkgroep uitgenodigd om voorlichting te geven aan een kerkeraad
een gemeente of een plaatselijke werkgroep. In een aantal gevallen hebben we goede gesprekken gehad




met christenen die aan het begin staan van het doordenken van andere vormen van seksualiteit en
samenleven. Het is steeds weer opzienbarend dat kortzichtige bijbelse opvattingen mensen ervan
weerhouden om eens anders tegen de werkelijkbeid aan te kijken. We proberen mensen enthousiast te
maken voor het doorgaan van het kerkelijk gesprek over relaties, en schuwen daarbij niet het
gewetensvol raadplegen van de Heilige Schrift.

De samenwerking van onze werkgroep met andere homo- en lesbo-groepen in de provincie Friesland kan
flink verbeteren door het inttiatief dat vanuit het Anna Blamanhuis is genomen, om alle werkzame
groepen ‘op de kaatt’ te zetten en onderling overleg te structureren. Zo waren we in oktober betrokken
bij een overleg van homo-belangengroepen met provinciale en landelijke politici. Samen met het COC
werken we mee aan projecten op scholen en regelmatig is er contact met de werkgroep van ouders en
met het CHIC.

We kijken nu al weer uvit naar de Roze Zondag viering van 2001 en zullen ons verder inzetten om
voorlichting te geven daar waar dat gewenst is. Naar aanleiding van de enquéte zijn daartoe enkele
verzocken binnen gekomen.

Een zevental werkgroepleden heeft tussen Kerst en Oudjaar namens alle homoseksuele Friezen een roze
steen naar de Kerk der Friezen gebracht (zie verslag). Dit initiatief staat symbool voor ons doel: Als

homoseksueel volwaardig deel uitmaken van kerk en samenleving.

Lecuwarden, januari 2001
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Bij de Bron




