Een trouwbelofte

(u, ge, of jullie ter keuze)

U bent in ons midden gekomen
omdat u voor elkaar gekozen hebt
en u daarin ook gekozen weet.

Wat tussen u is gegroeid en opgebouwd
vervult u en ons allen met vreugde en hoop:
een kans om aan een medemens te ervaren
wat liefde vermag.

Zo bent u hier gekomen

om elkaar uw leven toe te zeggen

en er Gods zegen over te vragen.

U wilt in liefde en trouw het leven delen;

in vrijheid elkaar nabij;

elkaar blijven zoeken,

ook door pijn en weerstand heen;

anders en eender, ongekend en vertrouwd.

U wilt voor God en mensen beloven

elkaar te eerbiedigen en terzijde te staan

als schepsel naar Gods beeld,

om zo elkaars geschiedenis mee op te nemen
en elkaars toekomst open te houden.
Voortaan wilt u samen genoemd en gekend worden,

verantwoordelijk voor wie u op uw weg wordt toevertrouwd.

Wat u elkaar toezegt: 'lk zal er zijn voor u’,
zegt God alle mensen toe
die zich naar Gods weg willen richten.

Zo mogen wij onze belofte aan elkaar
gedragen weten door Gods liefde

die de onze zuivert en verdiept,
vernieuwt en kracht geeft.

Moge Gods Geest uw belofte tot zegen maken.
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